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{serrat
Anola

Land van water, kastelen, keuterboeren, wijngaarden,
graanvelden en bergen. Anoia heeft het allemaal. Het ligt
op nog geen uur rijden van Barcelona. Toch zie je hier
nauwelijks toeristen. Een paradijs als je wilt wandelen of
fietsen 6f roadtrips maakt door het glooiende landschap waar
je altijd weer de majestueuze Montserrat ziet liggen.

TEKST EN FOTO'S: MARJAN TERPSTRA EN TANJA TIMMERMAN
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odra we de snelweg af-
gaan worden we al verrast
door de weldadige rust en
het prachtige landschap.
Slingerweggetjes met
bossen en velden, huizen met kleu-
rige bloembakken voor de ramen.
Het lijkt of we in de wereld van een
ouderwetse modeltrein zijn beland.
Overal staan bordjes die wandelin-
gen aangeven: langs riviertjes, naar
kastelen die trots op de top van de
vele heuvels staan, door wijngaarden
en graanvelden. Van tevoren hebben
we al wat wandelingen uitgezocht,
maar die kunnen we wel vergeten.
Je kunt hier overal je auto neerzetten
en genieten van een landschap dat in
duizenden jaren onveranderd lijkt.

Magnifiek uitzicht

Ongze verblijfplaats is Torre Nova in
het dorpje La Torre de Claramunt,
dat net op de grens met de Alt Pene-
des ligt. Geert van Heijningen en
Jacqueline Brakel kochten hier tien
jaar geleden een monumentaal huis
aan de rand van het dorp met een
eigen bos en boerenakkers erbij. Het
plan was om er hun eigen gasten-
verblijf te beginnen. De dorpelingen
verklaarden hen voor gek. Hier kwa-
men toch geen toeristen... Die gingen
naar Sitges of Vilanovaila Geltra
zo'n veertig kilometer verderop. Ook
de bank zag niets in hun plan. Maar
Geert en Jacqueline waren vastbera-
den en openden na een fikse ver-
bouwing acht appartementen in hun
Torre Nova Resort. Als we aankomen
zijn we vooral lyrisch over de lig-
ging. De achterkant van het huis kijkt
uit over de velden en de bossen en
vanaf ons balkon aan de zijkant zien
we het kasteel van Claramunt liggen
- een van de weinige nog bewoonde
kastelen in de regio - en het dorp,
waar we de volgende ochtend op het
terras van de bakker ontbijten met
een coca d'anis, de lekkernij uit deze
regio, een soort zoete pizza met veel
suiker en anijszaadjes.
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Van de gebaande paden
Daarna stappen we in de auto om

de tocht te rijden die Jacqueline en
Geert aanraden. Vijftig kilometer
over slingerweggetjes met nog meer
magnifieke uitzichten. Het is zondag
en in het eerste dorpje op onze route,
Sant Pere de Sacarrera, betekent dat
marktdag. Op een groot parkeer-
terrein langs de rand van de weg
verkopen boeren groente, kersen en
aardbeien (een hele kist voor €5) en
kun je een half kippetje of churros
eten. Meteen in het volgende dorpje,
Mediona, besluiten we van de route
af te wijken en de bordjes Castell de
Mediona te volgen. Steeds smallere
weggetjes omgeven door uitbundig
groen voeren naar beneden. Geen
logische plek voor een kasteel,
vinden we. Als we de auto parkeren
en richting het kasteel lopen komt er
een man op ons af gestapt. Ramén
blijkt een voormalig oorlogscorres-
pondent te zijn die werkte in Iran en
Irak, maar zich nu heeft teruggetrok-
ken in dit kasteel om bezoekers mee
te nemen naar oorlogen die hier in
vroeger tijden woedden. ‘Jullie kun-
nen zo mee met een groepje, maar
loop eerst even naar beneden, naar
de riera, de beek, daar heb je het
mooiste uitzicht,' vertelt hij.

Roerige geschiedenis

We hebben geluk dat Ramén er is. Hijj
geeft alleen rondleidingen als je van
tevoren belt. En toevallig verwacht hij
nu een Catalaans echtpaar met twee
kinderen uit de buurt en kunnen we
aansluiten. Zoals op de meeste plek-
ken hier zie je alleen lokale toeris-
ten. Veel van hen hebben een geel
strikje opgespeld, stil protest tegen
de opsluiting van Catalaanse poli-
tici. Ook de bruggen, de straten en
de huizen zijn versierd met de gele
strikken. Maar ondanks deze strijd
merken wij niks van het Catalaanse
nationalisme. Iedereen ontvangt
toeristen met open armen en schakelt
moeiteloos over naar het Spaans.

Ramoén blijkt een rasverteller. In
anderhalf uur tijd neemt hij ons mee
door de geschiedenis. Hij legt uit dat
het kasteel boven de beek de Riera
de Mediona ligt, die twee werelden
met elkaar verbond: het kustge-
bied waar de moslims nog lang de
baas waren, en de wereld achter de
bergen waar graan werd verbouwd
en de christenen het voor het zeggen
hadden. Omdat dit deel van Catalo-
nié jarenlang het grensgebied was
staat er op bijna elke heuvel wel een
kasteel met zijn eigen historie. Maar
nergens wordt die zo beeldend uit de
doeken gedaan als hier, door Ramoén.
Hijj vertelt hoe de rivierbeddingen
dienden als handelsroute en er tol
werd geheven om handelaren langs
te laten. Maar de rivier leverde ook
werk op: de papierindustrie, leerin-
dustrie en textielindustrie gebruikten
het water en de akkers van de keu-
terboeren werden ermee bevloeid.
De ene anekdote volgt op de andere.
Ramoén vertelt hoe een Spaanse ko-
ning zijn soldaten opdracht gaf om de
hele reis van Don Quijote in kaart te
brengen. Zij trokken het land door en
gaven aan dat een van de beroemde
passages over de bandieten die in
de rotsen verstopt zaten zich hier zou
hebben afgespeeld. Natuurlijk onzin,
want Don Quijote is een hersenspin-
sel, maar het is wel waarschijnlijk dat
zijn schepper Miguel de Cervantes
dit gebied kende.

Christus en de pastoor

De kastelen in deze regio dienden
niet als onderdak voor de rijken,
maar waren vooral burchten vol sol-
daten. Zij vroegen geld aan de bevol-
king om het gebied te beschermen.
Die taak werd later overgenomen
door de kerk. Naast het kasteel staat
een flink uit de kluiten gewassen
kapel die nog steeds wordt gebruikt.
Van bewoners uit het naastgelegen
dorp Mediona heeft Ramén gehoord
wat hier in de Spaanse Burgeroorlog
is gebeurd. Anarchisten verbrand-



den alle heiligenbeelden, het altaar
en de kerkbanken, maar het be-
langrijkste beeld, de Christus van
Mediona, bleek onvindbaar, net als
de pastoor, die zich boven in de kerk
achter een geheim luikje had ver-
scholen. Het beeld was buiten bij het
brandhout gelegd. Maar zowel het
beeld als de pastoor werd verraden.
Christus werd in stukken gehakt

en moest door jongens in de rivier
worden gegooid. Die verzaakten hun

taak echter en een vroom katholiek
verzamelde de brokstukken en liet
het beeld restaureren. Het hangt
er nu weer fier alsof er nooit iets is
gebeurd.
Tot slot neemt Ramén ons mee naar
de toren. Een onverlichte stenen
trappengang met 45 ongelijkma-
tige treden. Bovenop wappert de
Catalaanse vlag en groeien wilde
tijm en rozemarijn. Het uitzicht op
de omliggende bergen en bossen
9

Wandelpad langs de
Riera de llediona

Ramén neemt ons mee
naar het verleden

Klaprozen in de buurt
van Torre Nova
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HET IS EEN
DORPJE
VAN NIKS,
MAAR HET
HEEFT WEL
EEN
PRACHTIG
OUD

PLEIN MET
BOGEN DIE
SCHADUW
BIEDEN
OP EEN
WARME
DAG
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is fenomenaal. Anderhalf uur heeft
Ramén onafgebroken verteld over
het kasteel en de regio. Tijd voor een
biertje op het kasteelterras. We kun-
nen ook blijven eten. Ramén wijst op
de barbecue: “‘We maken ook calgots,
Catalaanse uien, op de barbecue,’
vertelt hij trots, ‘maar daar is het nu
niet de tijd voor.’

Middeleeuws dorp

Wijj besluiten onze weg te vervolgen
naar La Llacuna. Het is een dorpje
vanniks, je bent er zo doorheen.
Maar het heeft wel een prachtig
middeleeuws centrum met een plein
met bogen die schaduw bieden op
een warme dag. Wijj vinden een
plek op het terras van restaurant

Cal Joan. Hoewel het tegen vieren
loopt, kunnen we toch terecht in dit
restaurant, dat op zondagmiddag
vol zit met Spaanse gezinnen. Het
blijkt een schot in de roos. Het is er
gezellig, in de winter brandt de open
haard, en ze hebben een mooie kaart
met lokale seizoensgerechten. Hét
gerecht van deze regio is canelons
gevuld met kip, spinazie of padden-
stoelen. De vegetarische canelons
van Cal Joan blijken onovertroffen.
Ook de pa amb tomaquet (brood met
tomaat) eten we nergens beter: knap-
perig en toch sappig. Als we daarna
verder rijden valt onze mond steeds
verder open van verwondering. De
glooiende wijnvelden afgewisseld
met graanakkers en zo nu en dan
een heuvel met een kasteel of kapel
erop waren al zo prachtig, maar als
dan verderop ook nog de machtige
rotsen van de Montserrat opdoemen
buitelen we over elkaar heen met
superlatieven. Onbegrijpelijk dat er
zo'n mooi gebied ligt op nog geen
uur rijden van Barcelona waar geen
buitenlandse toerist te bekennen is.
Ook Tossa de Montbui, een kasteel
en een kerkje op een rots langs de
weg naar Igualada, wordt op zon-
dag alleen bezocht door een paar
dozijn Catalaanse toeristen. Er is

een kapelletje, er zijn wat resten van
een kasteel, maar bovenal is er een
restaurant met een terras met een
onovertroffen uitzicht op de akkers
en de Montserrat in de verte en ook
op Igualada, de hoofdstad van de
comarca Anoia. Vanaf de parkeer-
plaats starten diverse wandelingen
door de regio. Maar dat is hier
eigenlijk overal zo. Waar je ook komt,
wandelpaden in overvloed. Maar ook
voor fietsers en motorrijders is dit
gebied met zijnn steeds wisselende
panorama’s een walhalla.

Hippe stad

Het wordt eentonig, maar ook de stad
Igualada blijkt een aangename ver-
rassing. De bevolking leefde vooral
van de leer- en textielindustrie en is
zichtbaar welvarend. In het centrum
staan enkele prachtige modernisti-
sche panden en aan de rand van het
centrum zijn fabriekspanden om-
getoverd tot bibliotheek of cultureel
centrum. Voor shopaholics is er

een gevarieerd winkelaanbod: van
moderne modemerken tot hamwin-
keltjes en bakkertjes die hier al meer
dan honderd jaar brood en coca
verkopen. Opvallend is hoe modern
het stadje oogt. Fabriekshallen zijn
veranderd in mooie lofts en het plaat-
selijke tuincentrum is nu een hip res-
taurant met groot terras aan de rand
van de rivier de Anoia (of La Noya

in het Spaans), el Kiosk del Viver del
Rec. Hier vinden regelmatig concer-
ten plaats en treden dj's op.

Klimmen en dalen
Als je in dit gebied verblijft kun je er
niet omheen. De berg Montserrat.
Terwijl de rest van het achterland
van Barcelona nauwelijks toeristen
trekt, komen hier per jaar meer dan
2,7 miljoen mensen op af. Zij gaan en
masse naar de kerk in het klooster-
complex waar om 13 uur 's middags
het jongenskoor zingt en bezoeken
de souvenirwinkel. In lange rijen
wachten ze tot ze de zwarte madonna
.9
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van het klooster mogen bezoeken
die hoog boven het altaar uittorent.
Met heiligheid heeft dit allemaal niks
meer te maken. De kerk is tijdens

het concert zo overladen vol dat de
meute nauwelijks stil te krijgen is.
Hoofdschuddend slaat een bewa-

ker het gade. Maar de plek zelf

blijft heilig. Vooral de route erheen
overdondert ons. Als we bij de afrit
BP-1103 komen zien we naast ons de
machtige rotsen van de Montserrat
terwijl voor ons de besneeuwde top-
pen van de Pyreneeén opdoemen.
Dit uitzicht wordt nog indrukwekken-
der als je met het tandradbaantje de
berg opgaat en dan verder loopt naar
boven. Dan kun je op heldere dagen
behalve de Pyreneeén ook de Mid-
dellandse Zee zien liggen. Wij nemen
het tandradbaantje en lopen dan de
route naar beneden die 50 minuten
duurt. Dat valt wat tegen. Het is bijna
constant afdalen over grote betonnen

platen en de natuur is mooi maar niet
spectaculair. Achteraf hebben we
spijt dat we niet verder naar boven
zijn gelopen.

Wandel- en autoroutes

De volgende dag hebben we afge-
sproken met Carla Coca, die Anoia
en de aangrenzende Alt Penedes

op haar duimpje kent. Ze neemt ons
mee naar Les Deus Aventura aan de
oever van de Riera de Mediona ‘Wijj
kwamen hier vroeger al,’' vertelt ze.
‘Er was hier in de zomer altijd water
waar je in kon zwemmen en een
restaurant waar je iets kon drinken.
Nu zijn er klimparcoursen aangelegd
voor kinderen en volwassenen en kun
je voor €2 een picknicktafel huren.
Maar ik blijf het hier geweldig vinden.
Vanaf deze plek kuri je E1 Cami del
Riu volgen, een route langs het water
die ook langs het kasteel van Medi-
ona komt. Als het water te hoog staat

INFORMACION

PRACTICA ANOIA

kun je de route niet lopen. En soms
moet je oversteken. Dan ligt er vaak
een plank aan een touw die je over
de rivier kunt leggen. Bruggetjes zijn
er niet.’ In het dorpje Sant Quinti de
Mediona, waar Les Deus Aventura
ligt, komen binnenkort ook camper-
plaatsen. Net als in de rest van de re-
gio, die steeds meer apps ontwikkelt
zodat ook buitenlandse toeristen de
schoonheid kunnen ontdekken. Zoals
de route langs de mooiste uitkijkpun-
ten over de wijngaarden. Zonder de
app van www.miravinya.cat zou je
ze nooit vinden. Carla rijdt voor ons
uit over grindweggetjes om er een te
laten zien. Dwars door de wijnvelden
gaan we. En dan staan we weer met
open mond te kijken en te genieten.
Dit is een gebied dat het verdient om
ontdekt te worden, maar stiekem vin-
den we het ook jammer dat we hier
over vijf jaar waarschijnlijk niet meer
met z'n drieén zullen staan. m

Wij logeerden in Torre Nova Resort.
Ons appartement had een grote
koelkast, een magnetron en een
vaatwasmachine. In de tuin is een
groot zwembad met ligstoelen en een
schommel. In het dorpje zijn een paar
restaurantjes, een geldautomaat,

een supermarkt, een bakker en een
apotheek.

www.torre-nova.com

In de zomer kan het warm zijn maar
bijna ieder dorpje heeft een openbaar
zwembad met een bar erbij. Bovendien
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kun je altijd verkoeling zoeken in een
van de beekjes.

WIJNPROEVERIJEN

In Anoia en de Alt Penedés kun je
tientallen bodega’s bezoeken. Ze
organiseren proeverijen maar ook
activiteiten in de wijngaarden.
www.enoturismepenedes.cat

‘s Zomers zijn er overal zomerfeesten
waar je Catalaanse tradities ziet,
zoals castellers (menselijke kastelen),
correfocs (‘lopend vuur’, spectaculair
straatvuurwerk) en optochten met

Anoic @ e Barcelona

® Madrid

reuzen en dansgroepen. Een overzicht
van alle feesten vind je hier:
www.festescatalunya.com

NUTTIGE WEBADRESSEN

Les Deus Aventura:
www.lesdeusaventura.cat, El Cami
del Riu www.elcamidelriu.cat, kasteel
van Mediona (reserveren verplicht,
rondleidingen ook in het Engels)
www.castelldemediona.cat
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ANOIA, JOYA OCULTA

Pais de agua, castillos, pequenos campesinos, vifedos, campos
de espigas y montanas. Anoia fiene todo esto y mds. A pesar
de estar situada a menos de una hora en coche de Barcelona,

a este lugar apenas llegan turistas.

Nada mas dejar la autopista, ya nos vemos gratamente
sorprendidos por el ambiente sosegado y el espectacular
paisaje. Caminos serpenteantes que alternan bosques

y prados, casas con jardineras de coloridas flores en

las ventanas. Tenemos la sensacién de haber entrado

al mundo de los antiguos trenes en miniatura. Por todas
partes se asoman sefiales indicando rutas senderistas: a lo
largo de los rios, hacia castillos que se erigen con orgullo
en las cimas de las numerosas colinas, a través de vifiedos
y campos de trigo. Habiamos hecho una seleccién de
rutas antes de irnos, pero parece que no nos van a hacer
falta. Aqui uno puede aparcar el coche en el lugar que se
le antoje y disfrutar de un paisaje que parece no haber
cambiado un apice en miles de afios.

Perderse por los senderos

En Mediona decidimos desviarnos de la ruta y seguir las
senales hacia el Castillo de Mediona. Cuando aparcamos
el coche y echamos a andar hacia el castillo, se nos acerca
un hombre. Ramén resulta ser un antiguo corresponsal

de guerra que trabaj6 en Iran e Irag, pero que ahora se
ha retirado en este castillo para llevar a los visitantes a

las guerras de antafio. Puesto que esta parte de Catalufia
fue durante muchos afios zona fronteriza, practicamente
todos los cerros estan coronados por un castillo con su
propia historia. Pero nadie cuenta esa historia con tanta
elocuencia como Ramén. Nos explica como las cuencas de
los rios ahtiguamente eran rutas comerciales y se cobraba

peaje a los comerciantes. Pero el rio también gener6
trabajo: la industria papelera, la industria del cuero y la
industria textil usaban el agua del rio, asi como también
los pequetios campesinos para irrigar los campos.

Ascensos y descensos

Imposible no verla al visitar esta zona. La montafia de
Montserrat. Mientras que en el resto del interior de
Barcelona apenas hay turismo, este lugar recibe a méas

de 2,7 millones de visitantes al aflo. Sobre todo el camino
a Montserrat nos causa profunda impresién. Cuando
llegamos a la salida BP-1103, emergen a nuestro lado las
poderosas rocas de Montserrat, mientras que frente a
nosotros aparecen las cimas nevadas de los Pirineos. Estas
vistas son todavia mas espectaculares si subes la montafia
con el teleférico y sigues a pie. En dias despejados, aparte
de los Pirineos, incluso se alcanza a ver el Mediterraneo.

Senderismo y salidas en coche

Al dia siguiente hemos quedado con Carla Coca, que se
conoce Anoia y la zona colindante del Alt Penedés como
la palma de la mano. Carla nos lleva a cauces de rios y
miradores que practicamente nadie conoce. Atravesamos
numerosos vifledos y las vistas no dejan de cautivarnos.
Sin duda esta zona merece ser descubierta, aunque
sinceramente no nos hace mucha gracia que dentro de
cinco anos probablemente ya no seamos los tnicos que
disfruten de estas panordmicas. =
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twee keer een midweek of lang weekend
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Actievoorwaarden

Op basis van beschikbaarheid in 2018 of 2019. Het
verbljjif van een midweek of lang weekend omvat
3 nachten. Prijs is niet in te wisselen voor contanten
en is exclusief viucht, Winnaars worden per mail
op de hoogte gesteld en kijken vervolgens samen
met Jacqueline en Geert naar beschikbare data.
De winnaars worden ook bekendgemaakt via
onze website en Facebook. Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.



